
Liturgische schikking 4e zondag 40-dagentijd, 30 maart 2025, Nieuwolda 
gemaakt door Lineke Hut 

De gelijkenis van de verloren zoon staat in een rijtje van drie: over honderd schapen, tien 
penningen en twee zonen. 
Het wordt steeds spannender. Bij de schapen en de penningen wordt actief gezocht naar wat 
verloren is, bij de zoon niet. 

De zoon gaat, de vader laat hem gaan. Maar de vader wacht, actief op de uitkijk, want hij ziet de 
zoon al van verre komen. Deze jongste zoon wordt met vreugde binnengehaald. 

In de schikking ligt het kruis weer iets hoger op de aardbol. 
Rond de aardbol staan vergeet-mij-nietjes:  
om de zoon die wegging niet te vergeten en ook de zoon die thuis bleef niet. 

Aan de horizontale tak van het kruis hangt een slinger van penningen en schapenwol. 
Als teken van vreugde over dat wat gevonden is bij de schapen en het geld. 

Aarde bevolkt door schapen 
bloemen die niemand vergeten 

iedereen is uitgenodigd voor het feest. 


